
 
 

COLUMN 25 november 2023 – Democratie is een feest… 

 

Ja laten we eens terugkijken op de verkiezingen, leuk! 

Menige columnist heeft het al gedaan dus we kunnen niet achterblijven met de 

duiding van de uitslag met termen als links, rechts, door het midden en hullie – 

zullie, wah wah wah. 

Verkiezingen is vooral het feest der democratie! Dat feest begon op de dag van 

de bevrijding van Nederland. 

Sindsdien houden we in alle vrijheid geregeld verkiezingen om onze 

bewindspersonen en controlerende volksvertegenwoordigers te kiezen. We zetten 

deze in het pluche waar ze beslissingen nemen waar wij de andere dag weer 

over kunnen griepen in het koffiehuis. 

Zo hoort dat in een democratie. 

En als ons het na 4 jaar niet bevalt, dan stemmen we ze weg en kiezen we weer 

andere koppen van jut. 

Democratie, de mogelijkheid om zélf volksvertegenwoordigers te mogen kiezen. 

Daarvoor hebben miljoenen militairen en verzetsstrijders hun leven gegeven. 

Zij hebben in de jaren ’40 voor ons de hoogste tol betaald om nazi’s te 

verdrijven. 

En ook vandaag de dag wordt deze vrijheid in de wereld bevochten en ook 

vandaag de dag vallen voor onze democratie slachtoffers. 

U snapt dat ik daarom wit-verziekend heet kan worden als mensen geen gebruik 

maken van hun zwaarbevochten recht om onze bestuurders en controlerende 

volksvertegenwoordigers te mogen kiezen. Want laten we het met de duiding 

van de verkiezingen dáár eens over hebben. 

Ruim 2,5 miljoen kiesgerechtigde mensen zijn niet op komen dagen. OK, daar 

zitten ook mensen bij die niet goed ter been zijn, maar je mag je stempas altijd 

meegeven aan een ander. 

Politieke ronselaars zat die graag voor een dag je vriend willen zijn. 

2,5 Miljoen mensen die het een vette worst zal zijn wie het hier in het land voor 

het zeggen heeft; klimaat drammer of klimaat ontkenner, intellect of wappie, 

democratie of dictatuur. 



Van de 25 tot 34 jarigen, komt maar liefst 1/3 niet opdagen. Bijzonder, want als 

Poetin en zijn vrienden naar ons opstomen, dan is die groep de eerste die op 

moeten komen dagen, om onze beroepsmilitairen te ondersteunen. 

Kan dat? Jazeker, we hebben nog steeds de opkomstplicht. 

Gebeurt dat nog? Jazeker, in Oekraïne. Opkomstplicht voor iedere man. 

Dat klinkt ver weg, hoor ik u denken, maar het is 2,5 uur vliegen. 

Als ik zeg dat dit net zo ver is als naar Malaga, Spanje, dan klinkt dat gevecht 

voor ook onze democratie, ineens wel érg dichtbij hè? 

Niet-stemmers zullen allemaal wel hun redenen hebben. 

Onderzoek in 2017 wees uit dat 66% van de niet-stemmers geen vertrouwen 

heeft in de medemens. 

Ja, zo lang onze politici nog niet zijn vervangen door AI, zullen we het er toch 

mee moeten doen. Bovendien heb ik ook niet zo’n vertrouwen in AI. Een 

computer die onze mening gaat vertalen in enen en nullen en waar dan beleid uit 

moet voort komen. 

De enen voor de rijken, de nullen voor de armen. 

Dan zijn er zo’n 200.000 van de niet stemmers, die aangeven geen tijd te 

hebben. Druk, druk, druk. 

Ga toch weg! Als je enig fatsoen in je donder hebt om te gaan stemmen, u weet 

wel, waarom miljoenen mensen zijn gestorven om jou te kunnen laten stemmen, 

dan word je in een aantal gemeenten al vanaf middernacht de mogelijkheid 

geboden om te stemmen. 

In iedere gemeente kan dat vanaf ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. 

Te druk… 

De gemiddelde afstand van een woonadres tot het dichtstbijzijnde stembureau is 

400 meter. 

Ga mij dus niet wijs maken dat je geen tijd had. 

Het zijn waarschijnlijk types die liever uren via Twitter, Facebook, Instagram, 

TikTok en Snapchat, hun politieke mening spuien, in plaats dat ze dat in een 

stemhokje doen. 

Er is ook een groot aantal niet-stemmers dat geen vertrouwen heeft in de 

politiek. 

Kijk dáár kun je als politieke partij niet alleen wat mee, daar móet je wat mee. 

Ga daar eens een bakkie mee doen. 

Ik doe het graag. Zorgen en wensen aanhoren van mensen. Gewoon aan de 

keukentafel of in het koffiehuis. Prachtige leermomenten zijn het voor mij, want 

ik weet ook niet alles. 



Kan ik dan altijd de problemen oplossen? Nee, maar ik krijg wel vaak te horen 

dat ik in ieder geval gekomen ben en dat het fijn is, dat ik geluisterd heb. 

Win dat vertrouwen terug. 

Democratie is een werkwoord, waarvoor je actief deel moet nemen aan debat en 

meningsvorming of soms ook de barricades op moet gaan. 

Actief opkomen voor je buurt of voor een zaak. 

Geef bij bijeenkomsten van politieke partijen jouw mening. 

Met na afloop hapjes en drankjes. 

De enige plek waar politieke partijen écht gratis bier schenken. 

Geloof me, ik weet uit ervaring dat het dan nog gezellig kan worden ook. 

Democratie is een feest, maar je moet wel met je luie gat van de bank af komen 

om zelf de slingers op te hangen. 


