
 
 

COLUMN 29 april 2023 – Nieuwe wet ‘Inburgering 2023’ 

 

De nieuwe wet ‘Inburgering 2021’ is van kracht. Waarom die zo heet, daar heb ik geen 

idee van, want hij is pas in 2022 in werking getreden. Ik snap de logica niet. Daarvoor 

heette de wet overigens de wet ‘Inburgering 2013’ en daarvoor ‘Inburgering 2007’.  

Wat een jeuknamen. Alsof het een dienstnummer is. Dat nieuwkomers over een paar 

jaar tegen elkaar zeggen: “Bij welke lichting Inburgeringscursus zat jij?“  

Het voornaamste verschil in de nieuwe wet ten opzichte van de wet ‘Inburgering 2013’ is 

dat de gemeenten sinds 2022 verantwoordelijk zijn voor de inburgering van nieuwe 

Nederlanders. Wat mij betreft, is zo’n inburgeringscursus in Den Haag niet alleen 

verplicht voor nieuwe Nederlanders, maar voor álle Nederlanders, gelukszoekers, 

hipsters en wokers, die zo graag in Den Haag willen wonen.  

Het moet voor nieuwkomers een feest zijn om in Den Haag een inburgeringscursus te 

mogen volgen. Die verplichte nummers, zoals: hoe je naar de dokter moet gaan, gezond 

moet leven, hoe het werkt op de school van je kind, geldzaken en de websites van de 

overheid, die rammen we er ff doorheen op het terras van Florencia.  

Die zijn namelijk in Den Haag simpel: De dokters hebben het stervensdruk. Voor jeuk 

aan je teen of verkoudheid kán je een pilletje krijgen, zodat het over een week over is en 

anders duurt het zeven dagen. Zo werkt het.  

Gezond leven is ’s ochtend een bakkie doen in het koffiehuis en terwijl je een broodje 

beschuitstuitah met sallûf eet, op alles schelden wat je in de krant leest. Dat lucht je hart 

en door het sneller stromen van je bloed, voorkom je dat je hagt een vetklep krijgt.  

Met docenten op de school van je kind moet je met respect omgaan. Zij zorgen ervoor 

dat jouw kind een geweldige opleiding krijgt, waarmee hij, zij of hen (jawel inclusief 

onderwijs in Nederland), straks een geweldige baan krijgen, waarmee ze ook jou kunnen 

onderhouden.  

Ook over geldzaken zijn we in Den Haag snel klaar: of je nu € 1000,-- of € 10.000,-- per 

maand verdient, je komt toch nooit uit. Leer met weinig geld om te gaan en realiseer je 

dat Den Haag een prachtige stad is met parken, veel gratis concerten en gesubsidieerde 

culturele activiteiten en het mooiste strand heeft met daarvoor het grootste zwembad ter 

wereld. Je hoeft in Den Haag niet rijk te zijn om je rijk te voelen. We hebben bovendien 

op het Malieveld de grootste kermis ter wereld. Dat is niet helemaal waar maar in Den 

Haag bluffen we graag en dan weet je dat ook maar direct.  

Tot slot van de verplichte nummers: Hoe je om moet gaan met de websites van de 

overheid. Daar kunnen we kort over zijn: die zijn een ramp en als je persoonlijke hulp 

nodig hebt, dan wensen we je heel veel succes. Een drama. Zorg ervoor dat je zo min 

mogelijk met de overheid te maken hebt. We zijn in Den Haag. Hier is het ‘Samen voor 

ons eigen’. Als je iets doet dat de overheid niet zint, dan komen ze vanzelf wel bij je 

aankloppen.  



Nog voor het tweede bakkie bij Florencia zijn we in Den Haag al door de verplichte 

nummers van de inburgeringscursus heen en hebben we tijd voor lokale do’s and don’ts 

in onze stad. Het belangrijkste onderdeel: Óver de Laan van Meerdervoort woon je op 

het zand en ben je Hagenaar. De rest woont, net als ik, op het veen. Dan hoor je bij het 

klootjesvolk en ben je een echte Hagenees.  

In Den Haag hebben we een aantal manieren om goedemorgen te zeggen: Hagenaars 

zeggen ‘goedemorgen’ en Hagenezen zeggen ‘moâhge’. In de Schilderswijk heb je meer 

kans met salamu alaykum en als degene je dan begroet ‘met alles goed en hoe gaat het 

met jou’ dan antwoord je met ‘alhamdoelillah’. Dat schept een band, wederzijds respect 

voor elkaars afkomst en geloof. Het Holifeest vieren we massaal in wijkpark Transvaal en 

zorg dat je je oude kleren aan hebt bij dit kleurrijkfeest.  

We vieren in Den Haag Koningsnach. De dag daarna is er geen moer te doen. Terwijl 

onze stadsgenoot Willem ergens in het land aan het koekhappen is (iemand moet het 

doen) slapen wij massaal op Koningsdag onze roes uit.  

Tot slot leren we onze nieuwkomers in de stad een arsenaal aan scheldwoorden, die ze 

hard nodig zullen hebben. We schelden op van alles en nog wat, over en op onze stad en 

dat mag. Maar alleen zo lang je uit Den Haag komt, want geen kwaad woord over onze 

stad van anderen en al helemaal niet als je uit 020 komt.  

Ik wens u een fijn weekend! 


