
 
 

COLUMN 1 april 2023 – Architectuur op Scheveningen 

 

Alles van waarde is weerloos. Er is geen plek op aarde waar dat meer tot uiting komt dan 

op Scheveningen. Scheveningen was tot de Tweede Wereldoorlog een parel aan zee. Het 

had en was alles. Een mondaine badplaats, een levendige vissershaven en een 

karakteristiek dorp. Door de Duitse bezetting en de bouw van de Atlantik Wall is er veel 

vernield, maar na de bevrijding ging dat proces gestaag verder. De nazi’s bleken een 

trend te hebben gezet die opeenvolgende Haagse bestuurders inspireerden om er nog 

een schepje bovenop te doen. Van de mondaine badplaats van weleer is behalve het 

Kurhaus niets meer over, de bruisende vissershaven is een saaie stalling voor zeiljachten 

geworden en volgebouwd met dure appartementen en het dorp zucht onder de terreur 

van het patat- en kebabtoerisme.  

De architectuur van nu past goed bij die ontwikkeling. Want als platte commercie het 

uitgangspunt is bij de ontwikkeling van Scheveningen, dan hoort daar ook armzalige 

architectuur bij. Want waarom zou je de leegheid van platte commercie moeten 

verbloemen met architectonische schoonheid? In die zin snap ik ook heel goed waarom 

de Welstandscommissie en het Kwaliteitsteam de nieuwbouw bij de haven passend 

vinden. Het zijn afzichtelijke bunkers, prima passend bij de inhoudsloze, vooral op geld 

gerichte visie van de gemeente.  

Over geld gesproken. De afgelopen twee decennia heeft het stadsbestuur honderden 

miljoenen gepompt in de Scheveningse kust. Het doel was om van Scheveningen een 

vierseizoenen badplaats te maken voor de kwaliteitstoerist. Dat is grandioos mislukt. 

Jaarlijks is de gemeente miljoenen kwijt om alle overlast van het toerisme op 

Scheveningen enigszins te beteugelen. En bijna alle grote investeringen leiden tot 

enorme kostenoverschrijdingen. In plaats van een melkkoe is Scheveningen een 

jaarlijkse kostenpost geworden voor de gemeente.  

De inzet op toerisme door hotels, attracties, parkeergarages en zeilcentra te bouwen 

kostte de gemeente niet alleen veel geld, het ging ook ten koste van de charme die 

Scheveningen op sommige spaarzame plekken nog had. Op de plek van het 

legendarische en unieke Surfdorp FAST staat nu een wezenloos hotel en komen 

afzichtelijke bunkers. En op de plek van de bruisende culturele vrijplaats De Vloek staat 

nu een zeezeilcentrum waar iedere levendigheid is platgeslagen.  

De rampzalige ontwikkeling van Scheveningen leidt al jaren tot veel protest. Veel levert 

dat niet op, al uit het zich wel in het stemgedrag. Zo haalde de boze 

BoerBurgerBeweging bij de laatste verkiezingen ook in Scheveningen veel stemmen. De 

wanhoop moet enorm zijn als je als stadse Scheveninger op de stem van het platteland 

stemt. En het is ook helemaal niet zo slim. Want het zijn juist de plattelanders en 

provincialen die het in de Haagse gemeenteraad en het college van B&W voor het zeggen 

hebben en verantwoordelijk zijn voor de onuitputtelijke neergang van Scheveningen. 

Onze stad wordt niet bestuurd door Hagenezen die het DNA van de stad goed kennen en 

de stad beter maken, integendeel. Alle wethouders in het huidige college zijn afkomstig 



van het platteland. Anne Mulder komt uit Drenthe, Martijn Balster uit Overijssel, Marielle 

Vavier uit het Groene Hart, Kavita Parbhuyadal uit de binnenlanden van Suriname,  

Saskia Bruines uit de Haarlemmermeerpolder, Robert van Asten uit het groene Voorburg, 

Arjen Kapteijns uit Brabant en Hilbert Bredemeijer uit Harderwijk. En ook onze 

burgemeester heeft geen Haagse roots, maar is opgegroeid in het zuiderzeestadje Edam. 

Eerdere verantwoordelijke wethouders voor Scheveningen waren ook al van rurale 

afkomt. Zo had Marnix Norder Zaanse, Karsten Klein Groningse en Boudewijn Revis 

Gelderse roots. Al deze buitenlui zijn opgevoed met de ideeën van Boer Koekoek en Lou 

de Palingboer, zien stinkende megastallen aan voor het toppunt van beschaving en willen 

niets liever dan onze stedelijke cultuur vernietigen. Voor Nederland mag de BBB dan een 

nieuwe politieke factor zijn, in Den Haag zijn deze agrarische jihadisten al heel lang aan 

de macht. Met alle gevolgen van dien. En daarom zeg ik tegen alle Schollekoppen, 

Peenbuikers en Hagenezen: Fuck de boeren en kies voortaan voor de stem van de stad. 


